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ORDE VAN DIENST 

 
Orgelspel voor de dienst – door Ingeborg 
Andante (Sonata III, deel 1) - J.S. Bach (1685-1750) 
 
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering - door Janneke 
O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 
O: (…) 
     Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Orgelspel: Psalm 67; 1 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
Groet: 
V: De vrede van de Heer is met u. 
A: Zijn vrede is ook met u. 
 
Epifanie 
 
Taizé: ‘Jezus U bent het licht in ons leven’  



  

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 

Schriftlezing: Marcus 1: 14 – 20 – door Toos 
 
Orgelspel: LB 531: 1 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Woorden bij het WOORD 
 

Tijdens de overweging luisteren naar lied: 
Gij die boven mensen uit 
genoemd wordt ‘God’, geroepen ‘Gij’: 
gezegend om uw Naam Ik zal er zijn. 2x 
 
(tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen) 
 
Luisteren naar LB 331: ‘Roep onze namen’ 
Roep onze namen dat wij U horen, 
dat wij weer ademen, dat wij U leven.  
 
(tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal) 
 
Diaconale mededeling – door Jan 

- Kerk en diaconie 
- PKN; Missionair werk 

 



  

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin 
voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een 
praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met 
hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun 
dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor 
alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we 
een kerk van betekenis. 
 
Gebeden, aansteken kaarsjes, stil gebed en Onze Vader 
 
Orgelspel LB 837: 4 
Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
Zegen 
 
Orgelspel na de dienst – door Ingeborg 
Praeludium a-Moll (BWV 559) - J.S. Bach (1685-1750) 
 
 

---------------------- 
 
Mededelingen 
 
Bloemengroet  
Bathmen 
Mw T. Lueks, Pothaarsweg 
Mw. M. Roelofsen, Hemmingalaan 
  


